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Beste ouders/ verzorgers:  

Vakantierooster  
Vandaag ontvangt u via de bijlage het door de GMR goedgekeurde vakantierooster voor schooljaar 2023-
2024. Op een later moment van dit schooljaar ontvangt u nog een overzicht van de overige roostervrije 
(studie)dagen. Deze zijn dan ook te vinden op de website en in de schoolklapper van volgend schooljaar. 
 
Hallo ouders/verzorgers 

Maandag: hebben we aan het eigen bedrijf gewerkt,  hadden we woordendictee en voorbereidingsles oud 

alkemade         
Dinsdag: hadden we gym  met zwaaien aan de ringen, hoogspringen en blind tikkertje op het wandrek van juf 

noortje        

Woensdag: gingen we naar museum oud Alkemade en hebben we aan het eigen bedrijf gewerkt       
 

Donderdag: gingen we schaatsen en dat was erg leuk        

Vrijdag: hadden we zinnendictee en een taaltoets en aan het eigen bedrijf        

      groetjes Fien en Lieve 

 

 

 

 

  
 

 

2022 - 2023 Maand Maart 

06 t/m 31-03 Ouder-kind gesprekken n.a.v. Cito M 

28-03  Verkeersexamen groep 7 (theorie)  

01-04 Oud Papier Actie  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo met groep 8, 

Wij hadden woensdag de oma van juf Sacha in de klas en zij kwam vertellen over de tweede wereld oorlog. 

Ze ging vertellen over de tweede wereld oorlog en hoe dat voor haar was om meegemaakt te hebben. En ze 

ging vertellen dat ze onderduikers in huis had en hoe ze moesten zorgen dat niemand daar achter kwam. 

Ze moesten in de avond zwart papier over de ramen moesten plakken zodat het leek alsof het verlaten was 

zo dat ze niet gebombardeerd werden. En ze vertelde ook nog dat ze negen uur ‘s avonds thuis moesten zijn 

en dat ze eigenlijk niet later thuis durfden te komen. Voor hun huis liepen soldaten die iedereen in de gaten 

hielden. 

Haar vader had ook een bakkerij waar ze brood in de oorlog verkochten. Er waren ook nog slechte mensen 

die het brood dan doorverkochten voor meer geld, in de hongerwinter.  In de hongerwinter hadden ze alleen 

brood om te eten en dan bracht de moeder het eten naar de zolder waar de joden ondergedoken zaten.  

Toen de oma van juf Sacha een klein meisje was, wist ze niet dat het joden waren want ze dacht dat het de 

tante van haar moeder was. Anders was de kans groot dat ze het misschien door zou vertellen. 

De vluchtelingen uit hun huis die zijn uiteindelijk naar een ander land gevlucht en daarna na de oorlog 

teruggekomen, ze hebben het overleefd.   

groetjes Emma en Tess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naschoolse activiteit bij juf Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
Datum:  Naam:  Groep: 

27-03  Lucas  6 

27-03  Tygo  8 

25 maart Meester Rutger 

28 maart Juf Irma 

 

Derden informatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 
 
 
 
 
 

   



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Namens het team van de Kinderbrug wensen we u een heel fijn weekend! 
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